
ZONDAG 11 JANUARI 2026 
LUTHERKERK 

MEDITATIEVE VIERING 
AANVANG 19.00 UUR 

LITURGISCHE KLEUR: GROEN 
 

 
 

VOORGANGER: DS. PIET VAN VELDHUIZEN 
HENDRIK IDO AMBACHT 

WELKOM: PETRA VERRA 
ORGEL: JAAP VAN LEEUWEN  
 

 

We nemen in stilte plaats in de kerk 

Thema: ‘Uw geloof heeft u gered’ 
 

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Zingen: Lied 275: 1 t/m 4 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  

Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 275: 5 (staande) 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  

Gemeente gaat zitten 

Gebed om de Heilige Geest 

Korte inleiding op het thema 

Zingen: lied 944 
O Heer, verberg u niet voor mij 

__________________________________________ 

Bijbellezing 1: Lucas 7: 36 

Korte overweging: Een huis vol gelovigen 

Stilte 
Open je hart voor God in de stilte 

Zingen: lied 916 
Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand 

__________________________________________ 

Bijbellezing 2: Lucas 7: 37 - 39 

Korte overweging: Een mens apart 

Stilte 
Open je hart voor God in de stilte 

Zingen: lied 833 – NL – EN – NL 
Neem mij aan zoals ik ben 

__________________________________________ 
 
Bijbellezing 3: Lucas 7: 40 - 50 

Korte overweging: Wat is geloof? 
 
Stilte 

Open je hart voor God in de stilte 
 
Zingen: Lied 907 

Jezus, mijn verblijden 

Toelichting op de collecten 
1e Collecte: Youth Alpha 
2e Collecte: Emmaüs 
Busjesproject: Buddy Bike 
 
Gebeden: 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 266 

Die ons schiep 

Zegen met gezongen Amen 
 

 

 


